
 
 

Gedachteniszondag  
 

 7 november 2021 om 10.00 uur 
Kerk van de Eenheid in Christus te Son 

 

m.m.v. de cantorij 
 

 
Welkom 
 
 
Aansteken van de kaars op tafel 
 
 
Drempelgebed 
Onze hoop en verwachting is de God 
die hemel en aarde gemaakt heeft.  
God, wek onze kracht en   
maak het licht en ruim in ons,  
groet ons met uw vrede, 
Amen 
 
 
-  stilte -  
 

 

 

Zingen  Lied 598: Als alles duister is 

 

Gebed 
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Zingen Lied 974 : 1 en 5 Maak ons uw liefde, God, tot opmaat 

 
Componist: Wim ter Burg, Dichter: Sytze de Vries, bij Romeinen 12:9-21 

 

5. God, laat geen mensenkind 
uit uw ontferming vallen. 
Weer met uw ruime hart 
het kwade van ons allen. 
Gii zijt te goeder trouw 
geweest van het begin. 
Vasthoudend blijft Gij tot 
uw liefde overwint. 

 

Lezen Genesis 9 : 8 - 17 
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Zingen Een boog van licht en leven (met cantorij) 

 

Tekst: Wim Pendrecht

2. De boog is nu gebroken 
door menselijk misbaar. 

Het licht is nu geloken, 
het leven niet meer waar, 
gerechtigheid verdwenen, 
de schepping aangetast. 
Het onheil is verschenen, 
onvrede leidt tot last. 
 

3. De boog zal zich herstellen 
tot aan de horizon, 

als mensen weer vertellen 
en leven uit de bron, 
waaruit een gave schepping 
eenmaal is opgericht: 
uit chaos de verheffing 
van al wat leeft in ’t licht

 

Overweging 

Ik droom mij weg uit zwart en wit.  
Ik bid om groen en blauw,  
om kleuren die het grijs verslaan.  
Ik bid God om Uw trouw.  
Te diep kunnen rivieren zijn  
en bergen veel te hoog,  
maar kijk ik door mijn tranen heen,  
span dan Uw regenboog. 

 

Muziek 
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Het noemen van de namen en het aansteken van de kaarsen 

 

Bij de betreffende naam krijgt één persoon de gelegenheid een 

kaars aan te steken.  

Bij elke naam lezen we een tekst uit psalm 139. 
 

Madelon Loeffen-Favié 

overleden op 14 oktober 2020, 84 jaar 

Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, 

u weet het als ik zit of sta. 

 

Boudewijn Goudswaard 

overleden op 29 oktober 2020, 86 jaar 

Heer, u doorziet van verre mijn gedachten 

ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, 

met al mijn wegen bent u vertrouwd. 

 

Mechtilde van den Berg-van Haaster 

overleden op 6 december 2020, 94 jaar 

Geen woord ligt op mijn tong 

of u, Heer, kent het ten volle. 

 

Roeland Scholten 

overleden op 25 december 2020, 85 jaar 

U omsluit mij, van achter en van voren, 

u legt uw hand op mij. 

 

Sophia Christina Houtzager 

overleden op 7 januari 2021, 97 jaar 

Wonderlijk zoals u mij kent, 

het gaat mijn begrip te boven. 

 

Cor van der Lecq 

overleden op 9 februari 2021, 81 jaar 

Heer, hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, 

hoe aan uw blikken ontkomen? 
 

Wilhelmina Johanna Kleinhout-van Leeuwen 

overleden op 26 februari 2021, 74 jaar 

Alles wat u doet, moet u met liefde doen. 
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Bastiaantje van der Horst-de Penning 

overleden op 29 maart 2021, 91 jaar 

Nooit meer nacht, nooit meer zorg en pijn, 

voor eeuwig bij de Vader. 

 

Christina Francina van der Gaag-Sack 

overleden op 5 mei 2021, 80 jaar 

Respect voor al wat leeft. 

 

Elisabeth Maria Theresia van den Nieuwenhof 

overleden op 8 juni 2021, 91 jaar 

Klom ik op naar de hemel - u tref ik daar aan, 

lag ik neer in het dodenrijk - u bent daar. 

 

Maria Magdalena Hornman-Gast 

overleden op 23 juni 2021, 96 jaar 

Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, 

al ging ik wonen voorbij de verste zee, 

ook daar zou uw hand mij leiden, 

zou uw rechterhand mij vasthouden. 

 

Willemijntje van Dam-Ruitenbeek 

overleden op 24 juni 2021, 96 jaar 

Al zei ik: ‘laat het duister mij opslokken, 

het licht om mij heen veranderen in nacht,’ 

ook dan zou het duister voor u niet donker zijn - 

de nacht zou oplichten als de dag, 

het duister helder zijn als het licht. 

 

Adriana Maria Postma-van der Hout 

overleden op 22 augustus 2021, 80 jaar 

U was het die mijn nieren vormde, 

die mij weefde in de buik van mijn moeder. 

 

Johanna Gardina van der Lugt 

overleden op 17 september 2021, 86 jaar 

Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, 

wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. 

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. 
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Bij het aansteken van de kaars voor de gemeenteleden: 

 

Koester de namen die wij hier gedenken 

die altijd in ons hart zijn 

dat zij geborgen zijn in uw genade 

dat zij gekend zijn bij u en bij ons.                 (Sytze de Vries) 

 

Aansteken van de kaars gevolgd door een moment van stilte waarin 

ieder van ons haar of zijn dierbare overledenen kan gedenken. 

 

Zingen Lied 247 Blijf mij nabij, wanneer het avond is 

  

2. Reik mij uw hand en spreek uw reddend woord, 
wijs mij de weg en leid mij veilig voort, 
blijf mij nabij in vreugde en verdriet. 

Ik heb u lief, o Heer, verlaat mij niet. 
 
3. Wanneer uw licht mij voorgaat in de nacht, 
wanneer ik hoor dat u mij thuis verwacht, 
dan weet ik, Heer, dat u mijn zwakheid ziet. 
dan zeg ik dank, want u verlaat mij niet. 
 
 

Toelichting bij de collecte 

Collectedoel: Madelief, het Bijna Thuis Huis in Son. 
Rekening NL94 RABO 0154 5754 29 van Bijna-thuis-huis Son. 
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Gebed – stil gebed – Onze Vader 
   

Onze Vader in de hemel, 

laat Uw naam geheiligd worden, 

laat Uw koninkrijk komen 

en Uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben 

vergeven wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 

Amen. 

 

  

Slotlied Ga maar gerust 
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2. Ga maar gerust want ik zal met je meegaan  
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
Ik ben het lied dat fluistert In de bomen. 
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 
 
3. Ga maar gerust want ik zal met je meegaan  
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte die verlangend wenkt. 

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
ben ik de hand, die al je tranen wist. 

 

Zegen 

 

 

De symboliek van de schikking op tafel. 

In de bloemschikking vinden we de kleuren van de regenboog 

terug. De regenboog is een mooi beeld, dat ontstaat waar de zon 

de regen weerspiegelt.  

Ons beeld van God past daarbij, ook die licht op waar zon en regen, 

tranen en vertrouwen, elkaar raken. 

 

 

 

Na afloop van deze dienst bent U van harte uitgenodigd nog wat na 

te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. 

U wordt verzocht hiervoor een zitplaats te zoeken in de hal van de 

kerk of in de halfronde zaal. 
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Alleen lezen, niet afgedrukt: 

 

Welkom 

Welkom in deze bijzondere dienst op zondag 7 november; 

Gedachteniszondag. 

We gedenken vandaag de mensen uit onze kerkgemeente die zijn 

overleden, in het bijzonder hen die ons in het afgelopen jaar zijn 

ontvallen. Dat doen we elk jaar, om de gedachtenis aan hen levend 

te houden en hardop of in gedachten hun namen te noemen. 

We zijn verbonden met de mensen die thuis meeluisteren.  

Ik wens ons allen een goede dienst. 

 

Daarom ontsteken we nu ons licht aan de kaars van Pasen  
 
 

 

Toelichting Collecte voor Madelief 

Het collectedoel is: Madelief, het Bijna Thuis Huis in Son. 

Het Bijna Thuis Huis Madelief is de plaats waar één of twee 

ongeneeslijk zieken uit Son en Breugel de laatste tijd van hun leven 

kunnen verblijven. In een huiselijke sfeer ontvangen de zieke en 

zijn of haar naasten hartelijke aandacht van daartoe opgeleide 

vrijwilligers. Onder deze vrijwilligers zijn ook leden van onze 

gemeente. Voor de medische zorg komen de eigen vertrouwde 

hulpverleners naar het huis. 

Uw collectegift kan naar het rekening nummer zoals vermeld in de 

orde van dienst 

(rekening NL94 RABO 0154 5754 29 van Bijna-thuis-huis Son.) 

 
 
 
 


